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Welkom 
We zijn inmiddels alweer twee weken onderweg en wat voelt het fijn om samen het 
schooljaar te zijn gestart! De sfeer in de groepen is positief en we genieten nog volop 
van het mooie weer. Langzaam maar zeker raken we allemaal gewend aan de nieuwe 
samenstelling van de groepen en leren de kinderen hun nieuwe juf en meester steeds 

beter kennen. Kortom: we hebben een heel fijne en 
enthousiaste start gemaakt! 
In de eerste weken zijn we onder andere gestart met het 
opstellen van onze ‘grondwet’, passend bij Vreedzaam. 
Tijdens de startviering op woensdag 3 september vertellen 
we daar graag meer over. We hopen jullie daar te zien! 
 

Gouden weken 
De Gouden Weken: Een Veelbelovende Start 
De eerste weken na de zomervakantie worden de ‘Gouden Weken’ genoemd. Dit is een 
bijzondere periode waarin we samen met de kinderen werken aan een fijne sfeer in de 
klas. Tijdens deze weken besteden we extra aandacht aan elkaar leren kennen, 
samenwerken en duidelijke afspraken maken. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind zich 
veilig en prettig voelt op school. 

 



 

Het programma Vreedzaam helpt ons hierbij. Met Vreedzaam 
leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan, hun mening te 
geven, naar anderen te luisteren en problemen samen op te 
lossen. In deze eerste weken maken we samen afspraken over 
hoe we met elkaar omgaan, zodat iedereen zich welkom voelt. 
Zo leggen we de basis voor een gezellig en leerzaam schooljaar! 
 

Identiteit 
Op woensdag 3 september vieren wij samen de start van het nieuwe schooljaar. Het 
thema van deze viering is: "De Grondwet".In elke klas hebben we de afgelopen tijd  
geleerd over de grondwet, vanuit de methode Vreedzaam. We staan stil bij de vraag: 
Waarom zijn er eigenlijk regels? Regels geven duidelijkheid, veiligheid en zorgen ervoor 
dat we goed samen kunnen leven en werken, op school en daarbuiten. Vanuit deze 
gedachte maken we ook een mooie koppeling met het bijbelverhaal van de Tien 
Geboden. Net als onze grondwet gaf God ook regels aan zijn volk,  niet om te beperken, 
maar om richting te geven aan een leven samen, in vrede en vertrouwen. 
Zo ontdekken we met elkaar dat regels en wetten, of ze nu van mensen of van God 
komen, bedoeld zijn om ons te helpen om goed samen te leven. 
We kijken ernaar uit om samen met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en 
collega’s een betekenisvolle start van het schooljaar te beleven! De dienst begint om 
13:00 in de levensbron, iedereen is van harte uitgenodigd. Lukt het niet om erbij te zijn? 
De viering is ook te volgen via deze link.  
 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 25 september komt de 
schoolfotograaf langs om foto's van alle 
leerlingen te maken. Dit is een speciale dag 
waarop de kinderen in hun mooiste outfits 
naar school komen om stralend op de foto te 
gaan. Om ervoor te zorgen dat alles 
vlekkeloos verloopt, staat de 
Activiteitencommissie (AC) paraat om te 
helpen. De AC zal ervoor zorgen dat de 
kinderen netjes in de rij staan, hun haren goed 
zitten en dat ze met een glimlach voor de 
camera verschijnen. Dit jaar zal ’t Zuiden Schoolfotografie uit Roosendaal de foto’s 
maken.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1955-Prot-Gem-De-Levensbron-Rilland-Bath


 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad is gekozen! 
We hebben goed nieuws: de nieuwe 
leerlingenraad van De Horizon is 
democratisch gekozen! In de 
leerlingenraad zitten vanaf groep 5 
steeds 2 kinderen per groep. Zij praten 
mee over dingen die voor alle kinderen 
op school belangrijk zijn. 
Wat doet de leerlingenraad?​
De leerlingenraad komt een paar keer 
per schooljaar bij elkaar. Ze mogen 
vertellen wat ze goed vinden op school en wat misschien beter kan. Ook kunnen ze 
leuke ideeën bedenken voor school. Zo helpen ze mee om de school een fijne plek te 
maken voor iedereen. De juffen en meesters luisteren goed naar de leerlingenraad. De 
vergaderingen zijn samen met directeur juf Corina. De eerste vergadering is gepland 
op vrijdag 12 september. 
 
Heb jij een idee voor de leerlingenraad? Of wil je iets vertellen over de school? Geef het 
dan door aan iemand uit de leerlingenraad. Zij brengen het dan in de vergadering. Uit 
groep 5: Ruby en Ashley, uit groep 6: Ayden en Sterre, uit groep 7: Jenar en Christa en 
uit groep 8 Yura en Eva de groepen vertegenwoordigen. We wensen de nieuwe 
leerlingenraad veel plezier en succes! 
 
 

Nieuws vanuit de BSO 
Inmiddels hebben alle kinderen op de BSO elkaar weer gezellig 
bijgepraat en zijn alle leuke  vakantieverhalen ter sprake gekomen. 
Het programma van ‘Doenkids’ hangt ook weer op het bord waarop we 
zien welke activiteiten de komende weken gepland staan. Dit keer in het 
thema ‘natuur’.  
Ook verwelkomen we onze nieuwe stagiaire van dit komende 
schooljaar: ‘Romy’  
Hieronder haar voorstel stukje: 
Beste ouders/ verzorgers, 
Mijn naam is Romy van Wijnen, ik ben 18 jaar, kom uit Krabbendijke en ben 2e jaars 
student op het Scalda in Goes. Vanaf heden kom ik van Maandag t/m woensdag 
stage lopen bij kinderopvang IKC de Horizon, dit is tot aan het einde van het 



 

schooljaar. Als ik een paar woorden zou moeten gebruiken om mezelf te omschrijven 
dan zou ik de woorden sociaal, zorgzaam en empatisch gebruiken.  
Ik vindt het leuk om met kinderen te werken , voor kinderen te zorgen en ervoor te 
zorgen dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Ook het bijdragen aan een leuke en 
leerzame tijd en ze daarbij goed willen voorbereiden op de basisschooltijd vindt ik 
belangrijk. Ik kijk er naar uit om kennis te maken met iedereen en een leerzame tijd 
tegemoet te gaan. 
Groetjes, Romy van Wijnen 
Romy zal als stagiaire een vast gezicht zijn op alle groepen en zullen jullie zien op de 
maandag, dinsdag en woensdag. 
 

Nieuws vanuit de peutergroep 
Na een aantal weken zijn de kinderen weer terug van vakantie. En dan is het weer even 
wennen: aan de kinderen, de pm’ers, een ander ritme, de regeltjes. Daar sluit het 
Puk-thema “Welkom Puk” dan ook goed bij aan. 
Ook zijn we weer gestart met het speelleerplein. 
Een paar peuters van 3 jaar mogen dan met de pm’er mee naar groep 1/2. Ze kunnen 
daar in de verschillende hoeken spelen.  
Zo maken de kinderen op een ongedwongen manier kennis met de leerkracht, de 
kinderen van groep 1/2, de materialen en de ruimte. Dit maakt dat, als de peuters 4 
jaar worden, de overgang naar groep 1 veel makkelijker. De peuters genieten ervan. 
Nora is in de zomervakantie 4 jaar geworden.  
We wensen haar veel succes op de basisschool. En we verwelkomen Lisa. We hopen 
dat ze bij ons een fijne tijd heeft. 
 

Nieuws vanuit het kinderdagverblijf 
We zijn alweer een paar weken aan het werken met het thema:  Welkom 
puk! 
 
We lezen uit de boekjes: Bobbi naar de speelzaal en ik ben Kiki. 
We leren waar alles hoort. Hoe voelen de verschillende soorten 
speelgoed. 
Voor de jongere kinderen is het belangrijk dat je vertelt wat je doet en wat je ziet. Ook 
herhaling is belangrijk voor de ontwikkeling. 
Ook gaan we leren opruimen. Dit gaat spelenderwijs, door bijvoorbeeld iets te 
verstoppen en het daarna samen op de juiste plek te leggen. 
 
Het wordt weer herfst, een nieuw seizoen. 



 

Ook het weer verandert mee. In de ochtend is het koud, maar in de middag kan het 
nog lekker warm zijn. 
Wilt u hiermee rekening houden met de kleding. Geef bijvoorbeeld een extra setje mee 
voor ander weer. 
 
Voor de kinderen die naar bed gaan, geldt dat wij ze niet in bed mogen leggen met 
een capuchon, koordjes, knopen of sieraden.  
Misschien is het een idee om een pyjamajasje of T-shirt  met lange mouwen mee te 
geven of in het bakje te leggen. 

 
Agenda September 
8-19 Startgesprekken 

15 CJG aanwezig: 08:00-10:00 

15- 10 okt.  Start kinderboekenweek: Vol avontuur 

25 Schoolfotograaf 

29  Ouderbijeenkomst aanvang 19.00 u 

Agenda oktober 

9  Thema afsluiting 16:00-17:30 

6-10 Iep hart en handen  

13-17 Herfstvakantie 

27 CJG aanwezig: 08:00-10:00 

 


